De kerkdiensten (H. Missen) zijn als volgt :
Zondag, ’s morgens :
11880 uur. In de kerk van Poix (hoogmis)

Indien u de priester wenst te spreken kan dit altijd voor de H. Mis
of telefonisch 03 22 90 00 72

Het adres van de pastorie is :
Montée de 1’église N°4
(Bereikbaar via de trappen naar de kerkpoort)

Wij hopen dat u aangename herinneringen zult hebben van het
bezoek aan onze stad.

Geniet van uw vakantie in Frankrijk en misschien zien we u nog
eens terug in de toekomst,

POIX de PICARDIE

KERK van SINT DENIS (XVI de ecuw)

Beste bezoeker,

Welkom in onze mooie St. Denis kerk. Wellicht bent u
geinteresseerd om de geschiedenis van deze kerk te kennen door
het lezen van dit kort informatieblad. Allereerst danken Wi u
voor uw bezoek en voor een eventueel gebed samen met ons.



De gemeentekerk van Poix is
gelegen op de Montcille heuvel,
uitkijkend over de stad die ze
lijkt te beschermen. Ze is te
bereiken vanuit de “rue Porte-
Boiteux” via een helling en een
aantal trappen die naar de ingang
van het oude kasteel leidden. De
oorspronkelijke kapel werd de
kerk wvan de St. Denis
kloostergemeenschap die
gesticht is door Gauthier Tyre III
in 1118. De kleine stad Poix had
veel geleden van krijgsheren en
van de bezetting van
“JACQUES” opstandige
plattelanders die een groot deel
van de stad hebben vernietigd.
Het kasteel en de kerk waren
toen al in een slechte staat. De
kerk  werd  steeds  weer
opgebouwd doch brandde af in
1346, 1458 en een derde keer in
1472 ten tyde van Karel de
Stoute.

De huidige kerk 1s gebouwd op de plaats, waar eens een tempel
stond die gewijd was aan de god Mercurius, op het grondgebied
van de prinsen van Poix. Ze is herbouwd volgens de plannen van
architect Jehan Wallon op verzoek van Jean VIII de Créqui en
verbeterd door kardinaal de Créqui. Het onderste stuk van de
klokkentoren (XII de eecuw), is nog het enige dat is overgebleven
van het oorspronkelijke gebouw., g

Begonnen in 1538, twee jaar later in 1540 was de kerk gereec
Het mooie gewelf is opmerkelijk door zijn lichte constructie e
mooie ronde begen. Het geheel staat op 45 gebeeldhouwd
penanten van bijna een meter lang.De 13 penanten van het koo
zyn fijner bewerkt en dateren uit het midden van de XVI d
ceuw. Deze gewelven zijn bewerkt met voorstellingen van d
Heilige Drievuldigheid, de geboorte van Christus en d
verlossing van de mensen. In de gebrandschilderde ramen staa
de 12 schilden van het huis van Créqui en het wapenschild vay
het huis van Blanchefort.

In 1698 verwoeste een hevige storm de deur van de klokkentoren
Verdere schade werd veroorzaakt door een overstroming in 170
en een brand in 1707. De kerk werd gésloten op 14 septembe
1792. Gedurende de Franse Revolutic werd ze gebruikt al,
opslagplaats en als onderkomen voor het vee. Op de 7
Thermidor werd de kerk opnieuw gebruikt voor diensten onde
de naam van “OLYV van Hemelvaart”,

In 1940 is de kerk verwoest door bombardementen. [
restauratie van het priesterkoor en de zijbeuken werd in 195¢
voltooid. De rest enkele jaren later. De oorspronkelijke glas-in
lood ramen van de oude kerke zijn verdwenen. Niet lang geleder
zijn weer nieuwe, nu moderne gebrandschilderde ramer
geplaatst. In de gemeente Poix stonden nog twee andere kerken
De St. Martin kerk aan de voet van de heuvel langs de weg naa
Parijs. De rue St. Martin is genoemd naar deze kerk. En de kerl
van “Onze Lieve Vrouw” bij het gelijknamige plein dat naar d¢
kerk leidde. Deze twee kerken werden zijn tijdens de Fransc
revolutie verwoest. Dit verklaart ook waarom de patroonheilige
van de stad St. Denis is terwijl de parochie is toegewijd aar
“Maria Hemelvaart”.



